
 
Ordening van de dienst op zondag 6 juli 2025 in de gemeente 
Aagtekerke-Domburg om 10.00 uur 
Voorganger is Frans van der Heijde uit Zoutelande. 
Thema van de dienst: “Hloof jie dat nog…? 
 
Woord van welkom, waarna allen gaan staan. 
 

 
Aanvangslied –  God van heel het universum ( melodie: “Alle 
Menschen werden Brüder ) 
 

God van heel het universum, van de ruimte en de tijd 
Sterrenstelsels en planeten spreken van uw heerlijkheid 
Vader van de hemellichten, U bracht heel het leven voort 

Het heelal in al haar schoonheid is geschapen door Uw woord. 
 

U bent heilig en almachtig, allerhoogste God en Heer 
Waardig alle macht en rijkdom, alle heerlijkheid en eer 

Halleluja, halleluja, U regeert in majesteit 
Gisteren, vandaag en morgen, tot in alle eeuwigheid 

 
Bemoediging   vg. Onze hulp is de Naam van de HEER 
     allen die hemel en aarde gemaakt heeft 
    vg. die trouw houdt tot in eeuwigheid 
     allen en niet laat varen het werk van zijn handen 
 
Drempelgebed -waarna allen gaan zitten- 
 
Kyriëgebed:  Zingen we samen biddend  op de melodie van Lied 
119. 
 

Hoe kan er in de wereld vrede zijn 
Wanneer gerechtigheid en recht niet tellen 

Wanneer soldaten sneuvelen in pijn 
en burgers schuilen in verborgen kelders. 

Als de agressor aast op meer terrein 
en kracht en afweer niet meer kunnen helpen. 

 
Wie zo zijn hele leven achterlaat 

en vluchten moet naar nergensland en verder. 



Zijn gaan berooid in tranen over straat. 
Geef onderweg aan hen een goede herder, 
Een mens die helpt, een deur die openstaat 
Een hart vol liefde, in de nood een redder. 

 
Heer Jezus, laat hen niet de dood ingaan 

Het leven is bij U in goede handen 
U droeg het kruis en biedt ons vrede aan, 

een warm onthaal van vrijheid, open armen. 
U helpt ons in de strijd van het bestaan 

en geeft als wapen: liefde voor de ander. 
 
Glorialied : God van heel het universum ( vervolg) 
 

Uw genade is onmeetbaar en Uw liefde kent geen grens 
Met de zon en met de regen zegent U ook ieder mens 

Peilloos diep zijn Uw gedachten, tot de wolken reikt Uw macht 
Hemelhoog Uw trouw en goedheid, ontzagwekkend is Uw kracht. 

 
In de grootsheid van dit alles zijn wij onbeduidend klein 

Wat een onvoorstelbaar wonder dat U onze God wilt zijn 
Het is meer dan een mysterie dat U zoveel van ons houdt 

En de werken van Uw handen aan de mens hebt toevertrouwd 
 

Met ontzag en vol bewond’ring buigen wij ons voor U neer 
U bent onze God en Koning, onze Vader, onze Heer 

 
Leefregel: ”Tien bouwstenen” 
 
Gebed van de zondag 
 
Lezing uit het Eerste Testament – Jozua 10: 5-15. 
 
Lied –105: 1 en 18 
 
Moment met en voor de kinderen waarna we zingen Lied 423:1 en 
ook de nevendienst begint 
 
 
Verkondiging: “Hloof jie dat nog…? 
 



Orgelspel 
 
 
Lied “De liefde overwint”  ( melodie Lied 90a  ) 
 

Als duizend vragen openstaan, de twijfel mij belaagt 
Ik weinig merk van Gods bestaan, de onrust aan mij knaagt 

 
Heer toon mij dan waar ik U vind, dat U toch naast mij staat 

Doe mij geloven als een kind dat zich op U verlaat 
 

Mysteries blijven dan bestaan, nog vragen bij de vleet 
Dat ik met U mag verder gaan is wat ik zeker weet. 

 
Dan rest er slechts geloof en hoop die ik steeds bij U vind 

Weet, als de weg ten einde loopt, de liefde overwint 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘onze Vader’ 
 
 

 

Slotlied –“Wij loven God om al wat leeft…”( melodie L.v.d.K. nr.387 ) 
 

Wij loven God om al wat leeft, om alles wat zijn adem heeft 
Om alles wat ons oog behaagt, de schepping die zijn beeldmerk draagt 

 
Om bergen hoog en dalen diep, ’t is God die ze tot leven riep 

Om mens en dier en nog veel meer, oh God ’t verbaast me keer op 
keer 

 
De voren op het boerenland, de kleuren van een bloemenrand 

Het wuivend graan, de suikerbiet, Gods werk zover je oog het ziet 
 

Een winterstrand in stille pracht, de golven teken van Gods kracht 
Een duinenrij beschermt het land, in alles zie ik steeds Gods hand 

 
De zon, de maan, de hemelboog, ik kijk verwonderd naar omhoog 

Ik voel me nietig, voel me klein, maar dankbaar schepsel Gods te zijn. 
 
 

 



 
 
 

 
Zegenbede, beantwoord met het zingen van een variatie op Lied 416: 
 

Hae mee God en Ie haet ook mee joe 
Tot me wi mekaore’ontmoete 
In Zien naeme d’ander hroete 

hae mee God en Ie is ook bie joe 
 

Collecten bij de uitgang 
 

Uitleidend orgelspel 
 
 

 
 

 
 

 
 


